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INLEIDING
Het is tijd voor wat nieuws!

Waar denk je aan bij deze uitspraak? 

Je kleding misschien, een fiets, een baan of

nieuwe planten op je balkon? Een nieuwe

relatie, nieuwe gedachten of ben je gewoon

helemaal klaar met alles? 

Wil je gewoon helemaal opnieuw beginnen?  

Een nieuw leven misschien? 

Weer opnieuw geboren worden! 

Tja, als dat zou kunnen, kies ik daarvoor! 

Hmm, het heeft wel iets aantrekkelijks! Alles

wordt dan nieuw. Wacht maar, misschien,

hmm of toch niet? Laat maar zitten dan, er

komt toch overal een eind aan.

Je kan er eindeloos over filosoferen (ik neem

jullie even mee), geweldig leuk, zeker als je

in het voorjaar leeft, ronddartelt in de

boterbloemen en het jonge gras, lammetjes

en baby's,  verliefde mensen, au, er stond een

distel tussen🥴

Wanneer houdt dat nou eens op? Dat geprik

en gestekel, die moeilijkheden. Ik ben niet

negatief vandaag hoor, maar het doet

gewoon zeer! Zit ik heerlijk blij te wezen met

al het nieuwe leven om mij heen en dan is er

iets wat pijn doet. 

Beetje jammer weer.

Toch is dat wel een soort serieus dingetje, hoe

ga je daar mee om?
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Als je hier op de Sleutelbloem rondloopt, kom

je wel eens iemand tegen die in de brandnetels

ligt, of gelegen heeft! Dan kun je mooi praten

over nieuw leven en mooie en zoete dingen,

maar daar heeft diegene niet veel oog voor of

oren naar als je zo'n zoet liedje opzet van ‘alles

wordt nieuw’.

Wanneer dan?😡 Nu graag! 

Al krabbend staat hij/zij dan beleefd te

luisteren.

Wat mij enorm troost en kracht geeft, is dat ik

achter Iemand weg kan kruipen, mijn dierbare

Vriend, Hij die ergens zegt "Mijn tijd is nabij".

De tijd dat alles zo anders wordt, zo compleet

nieuw! Zoiets groots en unieks, datgene wat

we allemaal kunnen weten, als we willen dan!

Hij dringt zich niet op, Hij kent ons en

respecteert onze eigenaardigheden. 

Toen Hij dat zei, dat Zijn tijd gekomen was,

betekende dat wel dat Hij het leven hier

losliet!

Loslaten! Het zaad aan de aarde overgeven,

diepe woorden, loslaten, overgeven om nieuw

leven te ontvangen! 

Dus houd je handen open, open je hart! Voor

Diegene die echt nieuw leven geeft. 

Kom, ga met ons en doe als wij! Een

ontdekkingstocht met elkaar langs de tekenen

en Woorden van het nieuwe leven!

                            

                                Addie Muilwijk 



wordt u nu ook enthousiast van dit

project?

 

Heeft u zelf ook nog ideeën die wij voor u
kunnen realiseren? Neem dan contact met ons

op via het onderstaande mailadres, dan
kunnen we kijken naar de mogelijkheden.

info@de-sleutelbloem.nl

ProjectenProjecten    
In de afgelopen periode is het in de houtwerkplaats niet rustig geweest, er wordt met
collega's en deelnemers aan verschillende projecten gewerkt. 
Maar nu hadden we een opdracht die we niet eerder gehad hebben. 

We hebben deze stand gemaakt voor Desman.
Desman is een bedrijf dat afvalwaterpompen
fabriceert. Desman heeft deze stand
meegenomen naar een beurs en daar
opgebouwd, 

Wij zijn blij met het eindresultaat en gelukkig
was de klant dit ook!
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D E E L N E M E R  I ND E E L N E M E R  I N

H E T  Z O N N E T J EH E T  Z O N N E T J E

Deze keer de cliëntenraad 
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Sinds twee jaar hebben we op de Sleutelbloem een groepje deelnemers die zich willen

inzetten voor de cliëntenraad. Een taak waarbij je klaar kan staan voor je mededeelnemer

door de ideeën die er worden ingezonden te verwezenlijken, indien dit haalbaar is. Deze

deelnemers staan in deze Nieuwsflits even in het zonnetje voor al het werk dat ze met

elkaar al verricht hebben en voor wat nog komen gaat.

“We komen bij elkaar in de Ambassade, daar
zitten we dan met Berry (voorzitter), Lucinda
(notulist) en Hermen (raadslid) van de
deelnemers. Vaak sluit er van het personeel
ook iemand aan, dat kan Foka of Evalien zijn. 
We beginnen met het bespreken van eerdere
ideeën, hoe staat het ervoor en hoe kunnen
wij als cliëntenraad nog meer actie
ondernemen zodat het idee doorgevoerd kan
worden. 
Daarna openen we de nieuwe ideeën uit de
bus en kijken we of wij er iets mee kunnen en
hoe we dit kunnen aanpakken. Vinden wij  het
idee niet relevant dan pakken wij het niet op. 
In het gesprek komt ook naar voren wat er al
behaald is met de ideeën die in de bus zijn
gestopt.”

Evalien en Foka zitten bij de vergadering om
ervoor te zorgen dat de ideeën die we hebben
op de Management Vergadering komen. Ze
bespreken het dan ook nog daar en vanuit
daar zal er een actie aan verbonden worden. 

Als we de nieuwe ideeën doorgenomen
hebben, komt er nog een rondvraag waarin
we andere vragen vanuit de cliëntenraad nog  
bespreken. 

Als eerste ga ik met Lucinda in gesprek.
Een vrouw die al heel wat jaren op de
Sleutelbloem komt en zich nu sinds
twee jaar mag inzetten voor de
cliëntenraad. “Toen Evalien naar me
toe kwam met de vraag of ik in de
cliëntenraad wilde meedraaien, vond ik
het een leuke taak en nam de keuze om
dat te doen. Tot nu toe is dat nog niet
tegengevallen.”
In de Herberg hangt een bus waar
ideeën in gestopt mogen worden, de
bus is niet bedoeldt voor klachten of
dingen die niet opbouwend zijn. Het is
bedoeldt om je ideeën op te schrijven
en in de bus te stoppen. Dit kan zijn dat
er bijvoorbeeld meer gedacht moet
worden aan zeeppompjes bij de
wasbakken. Verbeterpunten die vanuit
de deelnemer gezien worden. De bus
wordt vijf keer per jaar geleegd. Dit is
wanneer de cliëntenraad in
vergadering gaat. 
Lucinda neemt ons mee in hoe een
vergadering verloopt. 
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Als laatste sluit de voorzitter de
vergadering af, daar heeft Berry een
mooi hamertje voor. Deze heeft hij zelf
gemaakt in de houtwerkplaats. Berry
vertelt dat hij al eerder een hamer
heeft gemaakt, maar met de eerste
slag brak het hamertje al doormidden.
‘Die heeft het niet gehaald, dus heb ik
maar weer een nieuwe gemaakt. Deze
heb ik altijd in met tas zitten zodat ik
hem niet kan vergeten met een
vergadering.’ Erg slim Berry, want wat
is een voorzitter nu zonder zijn
hamertje. 

Hermen is er een aantal maanden
geleden ingekomen, hij is lid van de
cliëntenraad en denkt mee in de ideeën.
Een verantwoordelijkheid heeft hij niet.
Lid zijn van de cliëntenraad is dus niet
een taak waarbij je altijd een
verantwoordelijkheid draagt, de
deelname aan de raad is voor de
andere leden erg fijn zodat je mee kan
denken in de vergadering.  

Wanneer je in de raad komt, is het
belangrijk dat je tekent voor de
geheimhoudingsplicht. “Wat er
besproken wordt in de vergadering
blijft tussen de vier muren waar ze
zitten”, vertelt Lucinda. “Dit is omdat
we willen dat iedereen zijn ideeën zou
kunnen inleveren. Dit kan anoniem
maar ook met je naam erbij. We vinden
het als cliëntenraad belangrijk dat wat
we bespreken niet naar buiten komt.” 

In het gesprek komt ook naar voren wat er al
behaald is met de ideeën die in de bus zijn
gestopt. 
Er was een idee om het terras buiten
rolstoeltoegankelijk te maken, dit is
uiteindelijk gebeurd. Er zijn nagelborsteltjes
bij elke wasbak opgehangen en we hebben
ervoor gezorgd dat de deelnemers in het
keukentje in de Herberg hun eigen borden en
bestek kunnen pakken, zodat ze niet de
keuken in hoeven. 

Wat ik zo mooi vind aan het gesprek dat ik
met Berry en Lucinda heb gehad, is dat beide
zo enthousiast aan het vertellen zijn over hun
taak binnen de cliëntenraad. Zo gaf Lucinda
aan dat ze haar taak erg leuk vind, “Het is
iets anders dan anders, ik vind het leuk om
me in te zetten voor andere deelnemers zodat
het hier voor ons allemaal prettig is om op de
Sleutelbloem te zijn.”

Berry zegt: “Ik vind het erg leuk dat wij de
ideeën mogen verzamelen en vervolgens
mogen zorgen dat het bij de MT vergadering
terecht komt. Eigenlijk kan je het zien als een
eerste en tweede kamer. Wij bedenken het
samen met de deelnemers en maken er als
cliëntenraad een mooi voorstel van, op de MT
vergadering word er gekeken of ze iets met
het idee kunnen gaan doen.”
Fijn dat deze deelnemers zich hiervoor willen
inzetten, dat is wel een plekje in het zonnetje
waard!
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De cliëntenraad is nog op zoek naar een raadslid.De cliëntenraad is nog op zoek naar een raadslid.

  Ben jij ouder dan 18 jaar, zit je al een langere tijd op de SleutelbloemBen jij ouder dan 18 jaar, zit je al een langere tijd op de Sleutelbloem  

of ben je een nieuwe deelnemer en kijk je nog met een frisse blik naar de Sleutelbloem.?of ben je een nieuwe deelnemer en kijk je nog met een frisse blik naar de Sleutelbloem.?

Vind je het leuk om voor een ander klaar te staan en met elkaar de Sleutelbloem teVind je het leuk om voor een ander klaar te staan en met elkaar de Sleutelbloem te

verbeteren? Laat het dan weten aan Berry of Lucinda. Wie weet ben jij het nieuwe lid vanverbeteren? Laat het dan weten aan Berry of Lucinda. Wie weet ben jij het nieuwe lid van

de cliëntenraad.de cliëntenraad.  



ActiviteitActiviteit
UitgelichtUitgelicht

Op vrijdag 18 april stonden we stil bij het lijden én de opstanding van onze Heere
Jezus Christus.
De activiteiten gingen niet door en IEDEREEN was welkom! Een viering en wandeling
waren voorbereid. 
We zongen, Melanie las een gedicht voor, Marieke las voor uit de Bijbel, collega’s
Jan-Willem en Rick vervulden de rol van Emmaüsgangers en brachten zo het gesprek
dat zij voerden van Jeruzalem naar Emmaüs ‘tot leven’. 
Hierna volgde de paaswandeling. Over het terrein stonden een aantal borden met
een stukje paasevangelie. In kleine groepjes liepen we het terrein over. 
We aten nog patat met elkaar, waarna de busjes weer gingen rijden.

Alzo lief had God de wereld
Alzo lief had God de wereld
De wereld, de wereld
God had de wereld lief

Dat Hij aan ons heeft gegeven
Dat Hij aan ons heeft gegeven
Gegeven, gegeven
Zijn ééngeboren Zoon

Opdat ’n ieg’lijk die gelooft
Opdat ’n ieg’lijk die gelooft
Een iegelijk, een iegelijk
Het eeuw’ge leven heeft
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Hoi allemaal!

Mijn naam is Mirthe en sinds 14 november 2024 loop ik stage bij de Sleutelbloem. Ik volg de mbo-
opleiding Sociaal Werk, en ik doe deze opleiding in één jaar – een pittige, maar leuke uitdaging!
Waarom ik voor een stage bij de Sleutelbloem heb gekozen? Omdat ik het belangrijk vind om
mensen te kunnen ondersteunen en echt iets voor anderen te kunnen betekenen. Hier krijg ik die
kans, en dat maakt het werk super waardevol én leerzaam.
Ik heb het enorm naar mijn zin bij de Sleutelbloem! Geen dag is hetzelfde, 
en ik leer elke week weer iets nieuws. 
Mijn werkzaamheden zijn heel afwisselend: ik ondersteun 
bij activiteiten en probeer waar mogelijk een luisterend oor te bieden 
aan de deelnemers.
Mijn stage loopt nog tot eind juni, dus jullie kunnen me nog 
tegenkomen in en rondom de Sleutelbloem. Spreek me gerust aan, 
ik vind het altijd gezellig om een praatje te maken!

Op de Sleutelbloem zijn er weer veel nieuwe gezichten te zien. In deze Nieuwsflits stellen zich
nieuwe studenten en onze nieuwe vertrouwenspersoon zich. We nemen jullie mee!

NIEUWE GEZICHTENNIEUWE GEZICHTEN
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Ha allemaal,

Mijn naam is Hannah de Wit. Ik woon in Woerden en ben een tweedejaars social work studente aan
de CHE. 
Sinds afgelopen februari loop ik op donderdag en vrijdag stage op de Sleutelbloem. Ik kende de
Sleutelbloem al een beetje vanwege een eerdere snuffelstage. Ik wilde graag nog een keer stagelopen
op deze mooie en creatieve plek.
Ik loop momenteel mee bij verschillende dagdelen. Zo help ik bijvoorbeeld
mee in de keuken, de houtwerkplaats de dierenstallen en het kunstatelier. 
Hier doe ik waardevolle ervaringen op waarbij ik veel leer van het 
contact met deelnemers en collega’s. 
Mijn stage eindigt 20 juni. Tot die tijd hoop ik dat ik jullie nog 
beter mag leren kennen en veel van jullie mag leren!

Groetjes Hannah



Ha allemaal, 

Graag wil ik me even voorstellen als de nieuwe vertrouwenspersoon van de Sleutelbloem! Ik ben
Klazina van Ingen, 40 jaar jong en woon nu bijna 6 jaar in het prachtige gezellige dorp Zegveld. 16
jaar geleden met Leendert getrouwd en zijn 4 kinderen, en samen nog 4 kinderen mogen ontvangen.
17 jaar geleden Leendert en zijn eerste vrouw leren kennen via mijn werk. Na haar overlijden is haar
wens in vervulling gegaan dat wij samen verder mochten gaan, Gods voorzienige leiding die ons
liefde gaf en nog dagelijks geeft! En eigenlijk ben ik toen ook van lieverlee de Sleutelbloem gaan
leren kennen via de kerkelijke gemeente. 

Heel bijzonder was dat ik Addie en Evalien
eigenlijk al kende want als kraamverzorgster
heb ik bij Noa gekraamd. Hoe wonderlijk zijn
Gods wegen…. Ik vind het altijd heerlijk om op
de Sleutelbloem te zijn, om zo Gods werk op te
mogen merken door er voor de ander te mogen
zijn. Is dat ook niet wat de Heere van ons
vraagt?! Onze talenten en gaven besteden tot
Zijn eer. Daarom heb ik ook positief
geantwoord op de vraag of ik
vertrouwenspersoon wilde worden! Betrokken
op de ander en samen het goede voor elkaar te
zoeken. 

Een ieder van harte Gods onmisbare zegen en
nabijheid toegewenst! 

Klazina neemt het stokje over van
meneer Quaak. We willen hem

bedanken dat hij zich beschikbaar
heeft gesteld als

vertrouwenspersoon van de
Sleutelbloem. Voor nu wensen we u

het beste en Gods zegen over uw
leven!
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Er werd een workshop gegeven, er was eten
te koop en de winkel stond er met een kraam
waarin hun producten werden verkocht. Er
werden Schulpsappen, groenten en fruit, kaas
en stroopwafels verkocht. De kinderen
vermaakten zich op het springkussen. 

Vanuit de Vrienden van de Sleutelbloem werd er op 8 maart een voorjaarsmarkt
georganiseerd. Het was heerlijk weer en er waren veel bezoekers. 

STICHTINGSACTIE:STICHTINGSACTIE:
VOORJAARSMARKTVOORJAARSMARKT

Van te voren zijn er mensen benaderd met
de vraag of ze een talent wilden aanbieden
om deze te veilen. Er waren genoeg
talenten die werden aangemeld en die zijn
geveild. Dit bracht het bedrag 4000,- op.
Mooi om te zien dat er genoeg mensen zijn
die zich willen inzetten voor de
Sleutelbloem. De opbrengst van de markt is
voor een nieuwe bus van de Sleutelbloem. 

Samen met de Vrienden van de
Sleutelbloem kijken we terug op een mooie
dag waarin er fijne momenten en
gesprekken zijn geweest. 

opgehaaldopgehaald  

bedrag metbedrag met

de veiling:de veiling:

4000,-4000,-
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veranderingenveranderingen  

in de stichtingin de stichting

Rianne Hop zwaaien we uit

Dirk van wijngaarden heten we welkom

In de afgelopen maanden moesten we op zoek naar een
nieuwe voorzitter van de Stichting.
Rianne heeft aangegeven te willen stoppen. We zijn
haar enorm dankbaar wat ze gedaan heeft voor de
Stichting en daarmee de Sleutelbloem. We sluiten
daarom ook deze periode, met jou als voorzitter aan het
roer, met een glimlach af. Rianne, het ga je goed!

In de zoektocht naar een nieuwe voorzitter zijn we Dirk
tegengekomen. Na wat gesprekken is er besloten dat
Dirk het stokje over zal nemen van Rianne. 

Dirk, we wensen je een fijne tijd toe in de Stichting en
hopen dat je met veel wijsheid de Stichting mag leiden.

Op de volgende pagina stelt Dirk zich voor.  
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Mijn naam is Dirk van Wijngaarden. 
Ik ben getrouwd met Nelleke en samen
wonen we in Nieuwkoop met onze drie
kinderen: Lotta (6), Abe (4) en onze
pasgeboren zoon Philip. 
Ook onze oud-Duitse herder Boris hoort bij
ons gezin. In mijn vrije tijd houd ik samen
met mijn broer Texelaarschapen – een
mooie hobby waarbij we genieten van het
buitenleven. 
Daarnaast ben ik actief in onze kerkelijke
gemeente, waar ik leiding geef aan de JV
16+ en de mannenvereniging.

In het dagelijks leven werk ik als
projectleider bij de Versluys Groep in de
wegenbouw.
Daar geef ik leiding aan uiteenlopende
infrastructurele projecten.

Toen ik werd gevraagd om voorzitter te
worden van Stichting De Sleutelbloem,
leek me dat een mooie manier om iets bij
te dragen. Ik moet de stichting en de
mensen eromheen nog goed leren kennen,
maar ik hoop gaandeweg m’n plek te
vinden en te ontdekken waar ik van nut
kan zijn.

Even voorstellen:Even voorstellen:  
Dirk van WijngaardenDirk van Wijngaarden

voorzitter vanvoorzitter van  

Stichting De SleutelbloemStichting De Sleutelbloem
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GEDICHTGEDICHT
Door :  Jan ita  v i erbergenDoor :  Jan ita  v i erbergen
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Van het voorjaar was er een kledingbeurs in Zegveld,

de opbrengst van deze kledingbeurs was voor de

Sleutelbloem. Er werd ons een bedrag van maar liefst

€ 1677,50 geschonken. 

Met elkaar hebben we nagedacht hoe we dit geld een

juiste bestemming konden geven. En dat is goed

gelukt!

In de sportzaal hebben we een voetbalkooi, hierin

lagen matten die aan vervanging toe waren. We

hebben nu grasmatten neergelegd. Een mooie plek

om een balletje te trappen. Dit wordt elke

dinsdagmiddag dan ook gedaan met onze

deelnemers. Een vaste activiteit die al een hele tijd op

het programma staat en altijd druk bezocht wordt. 

We willen een ieder bedanken die bij de kledingbeurs

betrokken is geweest. Van jullie giften kunnen wij

onze deelnemers met een lach zien voetballen!

NIEUWE GRASMATNIEUWE GRASMAT
IN DE SPORTZAALIN DE SPORTZAAL

De kledingbeurs
De kledingbeurs

in Zegveldin Zegveld
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We hebben al eens geschreven over onze
Walibi’s. Twee mooie dieren die we
mogen verzorgen op de Sleutelbloem.
Een tijd geleden kwam er uit de buidel
van het vrouwtje een kopje, nog zo klein
en zonder haar dat we dachten: wat is
dit nu? Er ging wat tijd over heen
voordat we het kopje weer zagen, maar
na een tijd liet het kleintje zich steeds
meer zien. Soms mochten we zelfs
toekijken als het beestje er uitklom.
Moeder en kind maken het goed en
vader beschermt hen voor de wereld om
hen heen. We kijken ernaar uit om het
diertje rond te zien springen samen met
papa en mama. 

E E N  K L E I N E  
W A L I B I  G E B O R E N

E E N  B A B Y  G E B O R E N

GEBEURTENISSENGEBEURTENISSEN
OP EEN RIJOP EEN RIJ

Het is al vaker in de Nieuwsflist naar
voren gekomen dat er een baby geboren
is. Nu mogen we weer met blijdschap
mededelen dat onze grote Schepper  
leven heeft gegeven aan een prachtige
meisje.

Op 8 februari is er bij Mariëlle en haar
man een dochter geboren. Haar naam is
Elynn Rose. Wat een wonder van God!
We wensen jullie als ouders Gods zegen
en nabijheid over de opvoedinig van
jullie kind. 
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Op 11 april heeft onze collega Ilse haar
HACCP certificaat behaald. HACCP is een
verplicht systeem dat bedrijven helpt bij
veilig en hygiënisch werken in de
keuken. Omdat wij elke dag in de keuken
maaltijden maken en met elkaar bakken
en dit vervolgens op eten, is het nodig
om HACCP gecertificeerd te zijn. Collega’s
die in de keuken werken, moeten dit
certificaat hebben. Zo zorgen we ervoor
dat we op de juiste wijze met het voedsel
omgaan en dat de keuken schoon blijft. 
Van harte gefeliciteerd Ilse met het
behalen van je certificaat, we hopen op
nog meer heerlijke lekkernijen die je
altijd, samen met de deelnemers, voor
ons maakt.

I L S E  H E E F T  H A A R
H A C C P  C E R T I F I C A A T

B E H A A L D

D A N I E L  H O O F D  V A N
D E  B H V

Collega Daniël heeft een cursus BHV
gevolgd. Hiervoor is hij geslaagd en
daarmee heeft hij zijn cursus behaald.
Daniël is nu officieel hoofd BHV op de
Sleutelbloem. Hij is verantwoordelijk
voor de veiligheid en het systeem wat
hierbij hoort. We zijn blij dat Daniël deze
taak op zich heeft genomen  en zorgt
voor de veiligheid van mensen die op de
Sleutelbloem komen. Gefeliciteerd met je
prestatie Daniël!
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Tot ziens, collega’s!

In de afgelopen tijd hebben twee collega’s afscheid genomen van de Sleutelbloem. 
In februari Elise Vreeken. Zij was persoonlijk begeleider in het volwassenenteam.
Bedankt voor alles, Elise! We wensen je van harte Gods zegen toe!
In mei heeft Erik van Oosterom zijn werk neergelegd. Hij was ook werkzaam als
persoonlijk begeleider in het volwassenenteam en was daarnaast individueel
begeleider in de houtwerkplaats. We gaan je missen, Erik! We wensen je toe dat je
Gods leiding ervaart in je leven.

We laten beide collega’s nog één keer aan het woord: Wat is een blijvende
herinnering aan jouw tijd op de Sleutelbloem?
Elise: ‘Het Spoor. Samen bouwen aan een mooie avond, wat voor alle bezoekers een
ware beleving is.’ 
Erik: ‘De goede sfeer tussen de collega’s en de gezelligheid met de deelnemers. Heb
zoveel dingen meegemaakt die ik niet meer ga vergeten.’

AfscheidAfscheid  

nemen vannemen van
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VACATURESVACATURES
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GEZIEN DOOR DEGEZIEN DOOR DE
OGEN VAN..OGEN VAN..

Bij nieuw leven denken we misschien al
snel aan het voorjaar; terecht
natuurlijk. Wat is het prachtig om alles
nieuw, kleurrijk en vol leven te zien
worden om ons heen. Ik geniet daar
altijd weer intens van. Wat mij betreft
bij uitstek de tijd van het jaar wat zo
sprekend kan zijn over van alles in ons
leven.

Nieuw leven kan ook iets anders
betekenen. Dat je je leven wat je altijd
gekend hebt op moet geven, je een
nieuw, aangepast leven hebt gekregen.
Soms gekozen, vaker niet. Veel van
onze deelnemers kunnen hier over
meepraten en voor mijn collega’s en mij
is dit ook niet vreemd. Het leven vraagt
soms grote aanpassingen. Iets ouds en
vertrouwds loslaten omdat het niet
meer kan, of omdat het dingen zijn die
het leven alleen maar moeilijker
maken. 

En dan wordt je leven nieuw;
onbekend, spannend, onzeker en open
voor allerlei mogelijkheden. Opbouwen
en weer omvallen, zoeken en
balanceren. 

Hoe zal dit leven eruit gaan zien? Hoe kun je
vertrouwen en hoop in dat onbekende krijgen? 

Maar nieuw leven betekent wat mij betreft
vooral dát wat God kan en wil geven. Dwars
door alle omstandigheden van het leven heen
maakt hij dingen nieuw. Vanuit eenzaamheid,
vanuit verdriet of somberheid, vanuit
gebrokenheid maakt Hij iets nieuws, iets
levends. Een nieuw leven. Een toekomst vol
van hoop. Een vaste Rots. 

Iets om aan vast te houden als we naast
elkaar mogen staan. Samen zoekend in dit
leven. Zoekend naar nieuw leven. 

“Want zie, de winter is voorbij. De regentijd is
over, helemaal voorbijgegaan. De bloemen
laten zich zien op het land, de zangtijd is
aangebroken, het koeren van de tortelduif
wordt in ons land gehoord. De vijgenboom
brengt zijn jonge vruchten voort, de bloeiende
wijnstokken geuren. Sta op, Mijn vriend(in),
en kom, Mijn allermooiste!”
Hooglied 2, de Bijbel“Het leven vraagt soms“Het leven vraagt soms

grote aanpassingen. Ietsgrote aanpassingen. Iets

ouds en vertrouwdsouds en vertrouwds

loslaten”loslaten”

N I E U W S F L I T S  M A G A Z I N E   |   2 3

anne

persoonlijk begeleider



WINKELNIEUWS!WINKELNIEUWS!
In de vorige Nieuwsflits lieten we jullie weten dat we druk
bezig zijn om mooie trends neer te zetten om vanuit daar
onze producten te gaan ontwikkelen. Nu hebben we voor
jullie het volgende leuke nieuws!

Binnenkort gaan we een plek creëren om onze eigen
gemaakte producten te verkopen. Een toegankelijke interne
winkel waar we met trots onze zelfgemaakte producten
kunnen presenteren. Van handgemaakte kleine meubels tot
originele woonaccessoires — elk item vertelt zijn eigen
verhaal.

In onze winkel kun je:
Originele cadeaus vinden voor elke gelegenheid
Onze nieuwste creaties ontdekken

Ook kunnen wij klanten ontvangen die onze producten
willen inkopen voor kerstpakketten/winkels.

Kortom: een plek waar de Sleutelbloem een podium krijgt
en iedereen kan zien en beleven wat voor unieke en
creatieve producten deelnemers maken.

De komende periode zullen we ons bezighouden met de
voorbereiding zoals ruimte creëren, winkelinterieur maken,
stijl bepalen enzovoort. Als je ideeën hebt of mee wilt
denken horen wij dat graag.
 

Verbouwing in volle gang!Verbouwing in volle gang!
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OVERIGOVERIG  
NIEUWSNIEUWS
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Op 1 april (dit is geen grap) hebben de brandweer van
Nieuwkoop en Zegveld op de Sleutelbloem een oefening gehad.
Het hele terrein was vol met heldhaftige brandweerlieden.
Voor de brandweer is het belangrijk dat ze het terrein goed
kennen voor een eventuele uitruk naar de Sleutelbloem. Het
was een hele ervaring.

Brandweer oefening op de

Sleutelbloem

een bakje koffie?

Het afgelopen jaar is er op de
Sleutelbloem een handeling geweest die
wel 32.000 keer gedaan is. 
Nu gebeuren er dagelijks dingen die we
met elkaar meermaals ondernemen.
Maar de handeling waar we het nu over
hebben, is voor een aantal van
levensbelang. Jawel, ik heb het over het
drinken van koffie. We hebben een mooi
automaat waar we onze koffie uit halen. 
Het afgelopen jaar hebben we met elkaar
32.000 bakkies koffie gedronken.
Nu snap je wel dat de vraag een bakkie
koffie? hier op een dag meermaals langs
komt. 
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